
 

 

Op dinsdag voormiddag 20 maart ‘2018 

Keken we door het raam en zagen dat het 

gesneeuwd had.  

 

Na een stevig ontbijt gingen we wandelend naar het 

klim-bos. Daar stond ons een groot avontuur op te 

wachten, maar dat moest natuurlijk veilig gebeuren, 

dus zagen we hoe we ons moesten beveiligen je weet 

wel met een levenslijn enz. ...(Of je weet het niet). 

 

 



 

 

Dan mochten we eindelijk de parcours op.  

 

Je had verschillende niveaus 1 tot en met 8 in de 

bekende skipiste kleuren. Het was een tof avontuur 

met veel vallen, blijven hangen, maar voor al veel 

aanmoediging. 

  Na dit de 

avontuur konden we ons opwarmen aan 

paddenstoel.      

                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

Daarna wandelden we terug naar LPM 

 

 Daar stond ons lekker eten op te wachten. Nog een 

beetje in de sneeuw spelen en dan naar het 

volgende avontuur.                                                                                         


