
 

 

Durbuy: grote fuif  

 

Na een lastige week in Durbuy werden alle klassen op de laatste 

avond verrast met een geweldige fuif van de monitoren. 

De monitoren hebben op het podium gedanst. We werden er 

helemaal zot van. 

 

Alle klassen hebben ook wat gedanst ( maar de Damiaanschool 

danste meest van ze allemaal) . Daarna mochten we ook op het 

podium dansen. We dansten onder ander op de tante Rita, Rita, ik wil 

gaan met die banaan, ik ben het kind van de duivel en krantenwijk. 

De klas vond het heel leuk. 

Er was veel muziek en veel coole speciale effecten. Er waren veel 

hotdogs en frisdrank. Iedereen vond het heel lekker! 



 

 

We fuifden tot in de laatste uurtjes. Maar ook na de fuif hebben de 

kinderen van het 5de en het 6de leerjaar gefeest.  

 

De kinderen konden al een dansje voorbereiden ongeveer twee 

weken van tevoren. Die toen na de fuif van de monitoren konden 

tonen aan de Damiaanschool. Er werd op verschillende liedjes 

gedanst. Waaronder Pompeji, Holding My back en zelfs op een remix 

van K3. Daarna kon je nog wat dansen en een drankje drinken of al 

naar bed gaan 

 

We bleven erg lang op. Tot 12 s ’avonds. Erna toen we in ons bed 

lagen babbelden de kinderen tot in de late uurtjes. 

De volgende ochtend was iedereen doodmoe. 

 


